Informatie Kunstwerk Omschrijving

Titel: Het ontwaken Boven de ingang van Pier Pandertempel is dit reliéf
van een oprijzende vrouw die haar sluiers aflegt.
De tempel is gewijd aan de Friese beeldhouwer
Pier Pander (1864-1919), een schippersjongen uit
Drachten, die uitgroeide tot één van de
belangrijkste kunstenaars van zijn tijd en het
grootste deel van zijn leven in Rome doorbracht.
Het Pier Pander Museum, dat na veel vertraging
werd geopend in 1954, was het eerste museum in
Nederland dat aan één kunstenaar gewijd werd.

Wijk: Binnenstad

Toponiem: Noorderplantage Prinsentuin, bij Pier
Pander tempel, ingang
Noorderplantage bij
Westerplantage/Boterhoek/Torenstraat

Kunstenaar: Pier Pander (1864 - 1919)
Materiaal: Fijne kalksteen

Jaar van plaatsing: 1924



